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(1) Anke en Ben 
 
Anke en Ben krijgen allebei 50 euro van hun 
ouders cadeau. Ze mogen helemaal zelf weten 
wat ze ermee doen. Anke koopt een zak kralen, 
maakt er 10 sieraden van, en verkoopt de 
sieraden voor 10 euro per stuk. Na afloop heeft 
ze 100 euro. Ben besluit met zijn geld de 
plaatselijke sociale werkplaats te steunen. De 
sociale werkplaats gebruikt de 50 euro om 
materialen in te kopen voor hun creatieve 
activiteiten. Ben hoort dat Anke nu 100 euro 
heeft, terwijl hij niks meer heeft. Hij vraagt aan 
Anke of zij de 100 euro niet met hem kan delen, 
zodat ze allebei weer 50 euro hebben. Dit wil 
Anke niet; ze vindt dat ze haar geld eerlijk 
verdiend heeft. Ben vindt dit onrechtvaardig van 
zijn zus. 
 
Heeft Ben gelijk? 
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(2) Corrie en Dylan 
 
Corrie en Dylan zijn allebei bakker. Corrie werkt 
voor Superbakker. Dylan werkt voor Bakker 
Goedkoop. Beide bakkers maken even heerlijke 
broden. Superbakker betaalt genereuze lonen. 
Bakker Goedkoop betaalt het minimumloon. Het 
verschil is 200 euro per maand. Op een feestje 
hebben Corrie en Dylan het over hun lonen. Ze 
zijn het erover eens dat het eigenlijk oneerlijk is 
dat Corrie meer loon krijgt dan Dylan, terwijl ze 
hetzelfde werk doen. Even later pakt Dylan de 
portemonnee van Corrie uit haar tas zonder 
haar toestemming. Hij neemt 100 euro uit haar 
portemonnee. Corrie ziet het, en protesteert dat 
hij dat niet zomaar mag doen. Dylan vindt van 
wel. Hij beredeneert dat dit alleen maar eerlijk is. 
Ze zijn het er immers over eens dat het oneerlijk 
is dat Corrie meer geld krijgt dan Dylan voor 
hetzelfde werk. 
 
Is dit een juiste redenering van Dylan? 
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(3) De Eens en de Twees 
 
In een groot bos wonen twee kleine volkjes, de 
Eens en de Twees. De Eens en de Twees zijn 
elkaar nog nooit tegengekomen; ze hebben elk 
hun eigen plek in het bos. De Eens en de Twees 
kwamen, toevalligerwijs, tegelijkertijd in het bos 
wonen, en kozen toen allebei de plek die hen 
het beste leek. De Eens zijn boeren. Ze 
verbouwen fruit en houden bosschapen voor 
melk en wol. Ze hebben genoeg te eten, en ze 
maken kleren van de wol, dus ze hebben het 
nooit koud. Ze hebben veel tijd over om 
ontspannende dingen te doen. De Twees zijn 
verzamelaars. Meestal lukt het ze om genoeg 
eten te vinden, maar soms lijden ze honger. Het 
kost ze ook erg veel tijd om aan genoeg eten te 
komen, en bovendien hebben ze het vaak koud 
omdat ze geen warme kleren hebben. Het bos 
wordt beheerd door een boswachter. Op een 
dag maakt zij een ronde door het bos. Ze komt 
eerst langs de Eens en dan langs de Twees. De 
boswachter merkt op dat de Eens het beter 
hebben dan de Twees en schrijft in haar 
logboek: “Grote verschillen tussen de Eens en 
de Twees. Grote onrechtvaardigheid.” 
 
Is er inderdaad onrechtvaardigheid? 


